
 
 
 
Kerkdiensten     
2 februari   10.00 Ds. E. vd Berg-Strijker 
16 februari   10.00  Ds H. Gols, avondmaal 
2 maart   10.00  Aart van Drie 
16 maart   10.00  Ds. D. de Jong 
6 april   10.00  p.L. Teubner 
18 april Goede Vrijdag 19:30 ‘Kleingelovigen’ 
20 april Pasen  10:00 Ds. H. Tacken 
  
Mocht er oppas nodig zijn tijdens een dienst, dan 
wordt dit geregeld. 
 
Inhoud van deze gemeentebrief o.a. met: 
  
Kerkdiensten en schoonmaakrooster 
Wel en wee,  Van de kerkenraad 
Vrouwenvereniging 
Agenda kerkzaal/De Uitkomst 
Colofon en Contact kerkenraad 

 

GEMEENTEBRIEF 
VAN DE  

PKN RAVENSTEIN 
 

www.pkn-ravenstein.nl 
 

februari en maart 2025 



Schoonmaakrooster 
Een tijd lang heb ik in de gemeentebrief een oproepje 
gedaan voor vrijwilligers voor het schoonmaken.  
Dit heeft geresulteerd in 2 nieuwe aanmeldingen.  
 

Ik heet vanaf deze plaats hartelijk welkom aan 
Anneke en Richard. Anneke vindt het geen probleem 
om het oefenen op het orgel te combineren met het 
schoonmaken van de kerk.  
Om Anneke tegemoet te komen, combineer ik het 
schoonmaken met haar kerkdienst. 
 
zondag 2 februari Hans en Lisette 
zondag 16 februari Anneke/Richard  
zondag 2 maart       Matty en Henny 
zondag 16 maart  Nico en Lens 
zondag 6 april  Hans en Lisette 
18/20 april   Anneke/Richard 
 
 
 
 
 
 
 
De kerkenraad vergadert op maandag 24 februari en 
7 april.   



Wel & Wee 
 
Op dit moment van schrijven zijn er geen 
bijzonderheden te melden.  
De omstandigheden bij de familie Bak zijn hoewel 
zorgelijk, stabiel te noemen.  
Gerda Romeijn blijft ‘s ochtends problemen hebben 
om op gang te komen maar is gelukkig toch nog 
mobiel gedurende de rest van de dag.  
Riek Schotanus heeft haar plek in Heesch gevonden 
en woont hier fijn.  
 
Pastoraat is -  er zijn voor de ander.  
 
Dit doet mij denken aan datgene wat ik heb 
meegemaakt toen ik nog jong was. 
 
Angst of vertrouwen 
Ik was misschien 7 jaar toen ik bij een vriendje ging 
spelen, ik werd door mijn moeder gebracht, ze ging 
daar op bezoek omdat we de familie goed kenden en 
de vader van mijn vriendje ernstig ziek was, hij lag op 
bed met longkanker.   
Ik herinner mij nog het afscheid dat toen werd 
genomen, de vader van mijn vriend lag uitgeteerd op 
bed lekker een sigaretje te roken, maar ik herinner 
me niet dat de stemming verdrietig was.  
Niet lang daarna is hij overleden. Zo werd de vrouw 
op jonge leeftijd weduwe met 4 jonge kinderen.  



In die tijd was dit financieel een ramp, maar het was 
bijzonder dat als ze wat geld had en men kwam langs 
voor een goed doel dat er dan ruim geld gegeven 
werd. Hierdoor was er aan het eind van de maand 
soms geen geld meer voor het eten.  
 
Wij hebben altijd een fijn contact gehouden met de 
familie.  
 
Mijn vader Bernard was een lieve maar gespannen 
man.  In de tweede wereldoorlog had hij 3 dagen 
gevochten op de Grebbeberg, hij heeft vrienden zien 
sneuvelen en is uiteindelijk krijgsgevangen gemaakt 
waarna hij in een Duits gevangenenkamp heeft 
gezeten. In de huidige tijd zouden we waarschijnlijk 
zeggen dat hij PTSS had als gevolg van wat hij 
meegemaakt had in de oorlog. Hierdoor zal een 
gedeelte van zijn zenuwachtigheid verklaard kunnen 
worden.  
Toen mijn vader ongeveer 50 jr. was moest hij een 
zware maagoperatie ondergaan (hij had een grote 
maagzweer), hij zei het eerlijk; ik ben doodsbang, 
maar zonder operatie kon hij niet verder. 
 
Zo lag mijn vader op de dag voor de operatie in het 
ziekenhuis. Op deze dag kreeg hij veel bezoek; 
natuurlijk waren wij er, de doctoren kwamen langs om 
te zeggen dat hoewel het een zware operatie was er 
goede vooruitzichten waren.  



De oude dienstkameraden kwamen langs om hem 
sterkte te wensen, de dominee kwam langs en er 
werd een gedeelte uit de bijbel gelezen.  
Maar ondanks alle mooie woorden en ondersteuning 
bleef mijn vader angstig.  
Als laatste kwam de weduwe op bezoek, er volgde 
een gesprek over koetjes en kalfjes, de kleine dingen 
van het leven die toch zo belangrijk zijn.  
Na 20 minuten was het bezoek voorbij en stond ze op 
om weg te gaan maar toen ze halverwege de deur 
was draaide ze zich om en zei: Bernard je weet toch 
in wiens Hand alles is? 
 
De operatie was goed verlopen, na de operatie 
vertelde mijn vader; het was fijn dat iedereen op 
bezoek kwam maar pas toen ik de woorden hoorde 
van haar; Je weet toch in wiens hand alles is?   
Gesproken door de weduwe die zo veel ellende 
meegemaakt had; Dat was het moment waarop mijn 
angst verdween, ik rust vond en mij kon overgeven in 
wat moest gebeuren. 
 
We kennen allemaal het verhaal van het ‘penningske 
van de weduwe’, de arme vrouw die iets gaf voor de 
tempel terwijl ze arm was. Volgens mij geldt dit ook 
nog vandaag en de pastorale zorg.  
Allemaal zijn wij bij mijn vader op bezoek geweest; 
Wij de eigen familie, de dominee die de bijbel kende 
en voorlas, kameraden waarmee hij op de 



Grebbeberg lief en leed gedeeld heeft, maar 
uiteindelijk heeft de weduwe die naar onze 
maatstaven het leven niet op orde had datgene 
gezegd wat nodig was, woorden van vertrouwen.  
 
Daarom geloof ik dat iedereen pastorale zorg kan 

verlenen,   
  heel eenvoudig; kijk om u heen 

 naar elkaar en spreek elkaar 
aan. 
 
Laat ondanks alles uw leven 
  niet leiden door angst maar 

weet 
   dat je mag vertrouwen op Hem 

die er zal zijn. 
 

Namens de pastorale groep,   
Jan Meerdink 
 
. 
Note redactie: 
Marcus 12:41-44: Het penninkske van de weduwe 
  



Vanuit de Kerkenraad en kerkrentmeesters 
 
Onderhoud begraafplaats ’t-Polleke 
De tuinders en de boomgaardenier zorgen samen 
met Hans van Aalten en Jan Nijhof voor het 
onderhoud van de begraafplaats.  
Zij maaien het gras en snoeien de hagen. Naast 
snoeien en maaien moet er ook onkruid gewied 
worden, zowel onder de hagen als op het talud. 
Wij zijn blij met hun hulp maar voor de grotere 
klussen vragen we nu om hulp voor de jaarlijkse 
opschoondag. 
 
Vandaar onze oproep om in uw familie- en 
kennissenkring alvast op zoek te gaan naar 
vrijwilligers voor de onderhoudsdag van de 
begraafplaats op zaterdag 12 april (10.00 – 13.00 
uur). Wilt u even melden bij Corinne dat u er bij bent . 
 
Vragenlijst begraafplaats ’t-Polleke 
Het College van Kerkrentmeesters wil in verband met 
het openhouden van de begraafplaats graag weten 
wat de wensen van de gemeenteleden zijn als het 
gaat om begraven of as bij te zetten in een 
urnenkelder op de begraafplaats ’t-Polleke.  
 
De kerkenraad heeft een verplichting tot onderhoud 
zolang er grafrechten uitgegeven zijn.  
 



Een voorbeeld ter verduidelijking.  
Als iemand begraven wil worden op de begraafplaats 
’t-Polleke dan verleent de kerkenraad een naaste van 
de overledene het recht om te begraven in een 
aangewezen graf. En wel gedurende 20 jaren.  
Dus voor 20 jaren heeft de kerkenraad de verplichting 
naar de rechthebbende van het grafrecht om de 
begraafplaats te onderhouden.  
 
Daarom stuurt het college van kerkrentmeesters u en 
jou in januari 2025, samen met de brief voor Actie 
Kerkbalans, een kleine vragenlijst toe zodat we een 
inschatting kunnen maken van uw wensen als het 
gaat om de begraafplaats ’t-Polleke.  
 
Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 
De jaarrekening 2024 van het college van 
kerkrentmeesters is aangeboden aan de kerkenraad 
en als zodanig goedgekeurd in de vergadering 13 
januari jl.  
De jaarrekening wordt nu ingediend bij de regionale. 
Bij deze gemeentebrief is een verkort overzicht 
opgenomen.  
 
In 2024 hebben we de gevel- en dakpannen van de 
Uitkomst hersteld.  
Ook hebben we de begraafplaats minder 
aantrekkelijk gemaakt voor bevers.  
 



Ondanks deze – voor onze gemeenschap grote 
uitgaven – hebben we ons geringe vermogen niet 
hoeven aanspreken.  
Dit is mogelijk geweest dankzij gaven van mensen 
die zich betrokken weten bij de protestantse 
geloofsgemeenschap in Ravenstein en het belangrijk 
is dat we blijven in de Garnizoenskerk. 
 
Weetjes  
In 2024 heeft de diaconie in zijn collectes € 1053,32 
opgehaald.  
In 2024 heeft de kerk (kerkrentmeester) in zijn 
collectes € 1333,15 opgehaald. 
Er waren 32 kerkdiensten in 2024. 
 
Het gemiddelde aantal bezoekers was in 2024  
21 bezoekers. Het hoogste aantal was 47 en het 
laagste was 12 bezoekers. 
 
Jan Bekker 
 
 
 
 
Nieuws van de Vrouwenvereniging 
 
Het is 2025 als ik u mag schrijven over onze 
kerstviering op 16 december 2024. 
 



Het bestuur had verzonnen om iedereen een briefje 
te geven met een simpele opdracht. 
De een moest een gedicht zoeken, de ander een 
mooi verhaal en weer iemand anders een lied. 
Daar we met 5 dames zijn buiten het bestuur om 
(zij zorgen voor hapjes en drankjes) hadden we een 
leuke gevarieerd kerstavond. 
 
Tevens had het bestuur gezorgd voor enkele leuke 
cadeautjes, oa een zeepflesje in de vorm van een 
kerstboom of sneeuwpop of kerstbal etc.  
En kregen we allen een leuke notenkraker cadeau. 
 
Maandag 20 januari was de eerste avond weer in het 
nieuwe jaar. Ik was zelf niet aanwezig (had 
vergadering in kerk Uden) en moest dus verstek laten 
gaan. Natuurlijk werd op die avond op oliebollen 
getrakteerd en champagne geschonken.  
Marry had een leuk quizje in elkaar gezet en ik 
hoorde dat het een gezellige avond is geweest. 
 
Maandag 17 februari gaan we spelletjes doen. 
Op maandag 17 maart komt Jolanda de Vlugt, zij is  
apotheker, ons vertellen over haar beroep en gaat ze 
in op vragen over de verschillen van medicijnen. 
 
Corinne 
 



Het Paasmysterie van leven ondanks de dood 
 
Paaszaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag 
genoemd.  
Stilte duidt hier niet op een dag niet spreken, maar 
om stil te staan en te mijmeren bij het mysterie van 
de opstanding uit de dood, die zich in alle stilte en 
duisternis voltrekt.  
Het biedt ons een moment om te overwegen, wat 
leven en sterven nog meer kunnen betekenen dan 
alleen het biologische. 
 
Bachs cantate: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
(BWV 106), ook wel de Actus Tragicus genoemd, 
geeft ons in het licht van Pasen te denken.  
De muziek van deze cantate, die geschreven is ter 
gelegenheid van een uitvaart in Bachs nabije kring, is 
van een ontroerende schoonheid.  
We zullen ernaar gaan luisteren in een uitvoering op 
het orgel (Anneke Mols) en blokfluit (Ellen Mol), en 
deels zelf zingen.  
Maar ook de tekst die Bach in zijn cantate gebruikt, is 
wonderlijk mooi. Hij citeert namelijk een uitspraak van 
Paulus uit het bijbelboek Handelingen. Daarin verwijst 
Paulus, in een gesprek met de ‘heidenen’, naar een 
voor hen (en ons?) nog onbekende God, met wie wij 
op een mysterieuze manier ons leven lang verenigd 
zijn. Een God waarover hij beweert: ‘In Hem leven 
wij, bewegen wij en zijn wij.’  



Deze tekst willen wij samen overwegen, afgewisseld 
met de prachtige muziek van deze cantate en andere 
bij Pasen passende muziek, waarbij de viool (Richard 
Nieuwenhuizen) zich bij orgel en blokfluit zal voegen.  
 
 
Bachcantate op Stille Zaterdag 

In het kader van de 40-dagentijd 
bieden wij weer een muzikaal 
bezinningsmoment aan op weg naar 
Pasen.  
 
Deze keer doen wij dit op Stille 
Zaterdag aan de hand van een 
cantate van J.S. Bach, BWV 106: 
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
(Actus Tragicus). 
 
Naast delen van de cantate klinkt er 
ook andere passende Paasmuziek 
met op het orgel (Anneke Mols), op 
viool (Richard Nieuwenhuizen), op 

blokfluit (Ellen Mol) en zang, en lezen en overwegen 
we de tekst van de cantate.  
 
Datum : zaterdag 19 april  

Plaats : Garnizoenskerk Ravenstein 
Toegang : gratis  
     (maar de collectezak hangt bij de uitgang voor een vrije gift) 



Wekelijkse Bijbelleesgroep 
 

 

 

  
  
  
  
  
Elke dinsdagmiddag komen we met wie dat wil 
samen rond het evangelie van de komende zondag. 
We lezen de tekst niet alleen met het oog op ‘wat 
staat er nu eigenlijk?’, maar ook op de betekenis 
ervan voor ons eigen leven – wat ‘wil’ deze tekst in 
ons? We discussiëren niet met elkaar, maar 
respecteren ieders inbreng.  
U bent van harte welkom om ’n keer, of vaker, mee te 
doen. 
 
De bijeenkomsten zijn van 14.00-15.30 u in de 
Uitkomst, Nieuwstraat 7 te Ravenstein. 
 
Aan- of afmelden is niet nodig. 
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden (een vrije 
bijdrage wordt op prijs gesteld voor onderhoud en 
verwarming). 
 



Adieu en à Dieu. 
 
Lieve mensen, 
 
Wanneer Frans-sprekende mensen uit elkaar gaan  
gebruiken ze vaak het woord: adieu. Voor zover ik 
weet hebben wij in het Nederlands niet zo’n woord 
waarin de betekenis ‘met God’ in doorklinkt. Zo 
kennen wij ook het woord: con dios: ga met God. 
Straks, aan het eind, zal ik nog één keer deze 
woorden schrijven, als mijn laatste woorden aan jullie. 
 
En jullie mogen best weten: ik doe het niet graag, 
afscheid nemen van jullie. Maar het is niet anders. 
Ook voor mij is leven: eten wat de pot schaft. 
 
Daarom: wat hebben jullie gedaan op 15 december!! 
Hartverwarmend was het, nog steeds ontroert het mij 
als ik er aan terugdenk en als ik kijk naar mijn hoekje 
Ravenstein in de vensterbank, waar alles bij elkaar 
staat wat ik in de loop van de tijd en in deze dienst 
heb gekregen.  
 
Alleen al dat jullie het waard vonden om te komen! 
Jullie aanwezigheid: de kerkgangers, leden van de 
parochie, kerkgangers uit Grave en Oss en bijna alle 
kinderen en kleinkinderen. En apart noem ik wat 
namen: Loes, Vincent en Jeroen, Kai, Sjouke, Sara 
en Maarten, de laatste vier met hun bijdragen.  



Van diverse kanten kreeg ik te horen: wat veel 
jongeren waren er in de dienst.  
Tja, zei ik tussen neus en lippen: en een moslima die 
uit de Bijbel leest!!  
En dit is door jullie als geloofsgemeenschap 
voortgebracht!!  
Hoe klein jullie ook zijn: jullie zijn meer dan een klomp 
goud waard!! De waarde die jullie in handen hebben 
is niet in woorden of getallen uit te drukken. In de 
dienst heb ik iets van Gods Koninkrijk geproefd. 
 
En daarom wil ik jullie danken voor de manier waarop 
jullie mij in jullie midden hebben opgenomen. 
Aanvankelijk (in 2015) ook in het pastoraat, de 
gespreksgroep  en de jongerengroep, maar toen de 
bodem van de schatkist in zicht kwam, werd het 
pastoraat op afroep en bleef ik voorganger.  
En binnen jullie hartverwarmende gemeenschap heb 
ik de ruimte gekregen om te groeien, ook in mijn 
persoonlijk geloof.  
Daarom heb ik jullie in mijn hart gesloten en blijven 
wij verbonden met elkaar. Ik blijf nieuwsgierig naar de 
manier waarop jullie Gods Koninkrijk gestalte geven, 
niet alleen in de kerkdiensten (daar hopen Ali en ik 
soms bij te zijn, zittend naast elkaar ), ook in de 
andersoortige vieringen, de gespreksgroep rondom 
de Bijbel, de muzikale bijeenkomsten zoals met 
Kerstmis en Pasen, en deelname aan bijeenkomsten 
zoals pas met Vincent als herder en een echt schaap 



(waar heel veel mensen aanwezig waren). 
 
Ik wil jullie ook danken voor de hartverwarmende 
woorden die  jullie mij na de dienst toevertrouwden. 
Het heeft mij meer dan goed gedaan. 
 
Toen ik in 2015 bij jullie kwam werd mij toevertrouwd 
dat jullie een aflopende kerkgemeenschap waren, “u 
mag het licht uit doen” werd mij gezegd. Dat is mij 
niet gelukt en ben ik ook nooit van plan geweest.  
En ik beleef de tijd met jullie als een waaien van 
Gods Geest. En dat ik dat met jullie heb mogen 
meemaken!! 
 
Dat een rots (de plavuizen) en stenen (de muren) 
leven kunnen voortbrengen, daar getuigt de 
Garnizoenskerk van en dit is een kolfje naar Gods 
hand, want zo komen wij Hem tegen in de 
getuigenissen van mensen die in de Bijbel staan 
opgeschreven, tot en met Pasen toe!!  
Wat voor ons doods en dood is, maar waarde heeft, 
schenkt de Eeuwige leven.  
 
Ten slotte is er nog één ding: ook ik ben een mens 
met tekortkomingen en gebreken. En ik heb fouten 
gemaakt, dingen verkeerd gedaan, niet goed 
aangepakt of ingeschat.  
Sommige hiervan zijn mij verteld en daar hebben wij 
over kunnen spreken. Daarvan heb ik ook geleerd. 



Maar het zal mij niets verbazen als niet alles mij ter 
ore is gekomen. Jammer vind ik dat.  
Maar daarom wil ik wel vragen: vergeef het mij. 
 
Lieve mensen, ik wens jullie een goed 2025 toe met 
de nodige schaduw (want zolang er schaduw is, is er 
ook licht èn… Licht ).  
Nogmaals dank voor de fijne en goede, gezegende 
tijd die ik met jullie en bij jullie mocht beleven: 
 
Adieu en à Dieu   
 
Ds August Baars, Tiel. 
 
 
 

 



Agenda  
kerkzaal en ‘de Uitkomst’ voor deze periode 
4 februari bijbelgroep   Uitkomst 14.00 
11 februari bijbelgroep   Uitkomst 14.00 
17 februari vrouwenvereniging Uitkomst 19.30 
18 februari bijbelgroep   Uitkomst  14:00 
25 februari bijbelgroep   Uitkomst 14:00 
10 maart kerkenraad   Uitkomst 19:30  
11 maart  bijbelgroep   Uitkomst 14:00 
16 maart  gemeentemiddag na de dienst  
17 maart vrouwenvereniging Uitkomst 19:30 
18 maart bijbelgroep   Uitkomst  14:00 
25 maart bijbelgroep   Uitkomst 14:00 
12 april opschoondag begraafplaats   10:00 
19 april  Op weg naar Pasen  Kerkzaal 13:30 
 
 
Uitnodiging Gemeentemiddag 
 
Graag willen wij u uitnodigen voor de 
gemeentemiddag welke we aansluitend aan de dienst 
van 16 maart willen houden. 

Wij zullen na de dienst en de koffie u een lekkere 
lunch aanbieden, waarna de gemeentemiddag zal 
beginnen. De inhoud van de gemeentemiddag 
moeten we nog optimaliseren, maar u zult verrast 
zijn. 
 
Graag dus noteren in uw agenda….16 maart 2025 



Colofon 
 
Kerkgebouw, Garnizoenskerk  
bezoekadres    : Servetstraat 1, Ravenstein 
Postadres       : Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein 
 
Contactpersoon ‘Kerkelijk werk’  
Leon Teubner   pastoraat@pkn-ravenstein.nl 
Contactpersoon kerkgebouw 
Jan Bekker   diaconie@pkn-ravenstein.nl 
 
 
Voor giften aan de kerk oid kunt u gebruik maken van 
onderstaande bankrekeningnummers van 
kerkrentmeester en diaconie. 
Regelmatig wordt u, via gemeentebrief, op de hoogte 
gehouden en jaarlijks is er een gemeente-middag. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

College van Kerkrentmeesters 
NL 55 RABO 0143 1025 83 

 
College van de Diaconie 

NL 78 RABO 0373 7449 86 



Wanneer kunt u de nieuwe gemeentebrief 
verwachten? 

Iedere eerste zondag om de twee maanden. 
Helpt u ons mee met kopij en wetenswaardigheden 
van de  gemeente. De kopij kunt u sturen naar 
kopij@pkn-ravenstein.nl, graag als ‘kaal document’ 
en foto’s apart toevoegen in de mail. 
De redactie is in handen van Corinne en Eelco. 
 
Inleverdata kopij graag aanleveren vόόr 24 maart                                
voor de maanden april en mei 
 
 
Contactgegevens kerkenraad 
 
Jan Meerdink  ouderling-kerkrentmeester 
      06 46 27 25 59 
Leon Teubner ouderling-scriba & pastoraat    
  pastoraat@pkn-ravenstein.nl,  
       06 18 33 29 29 
Henk Visscher; ouderling 
Eelco van Vliet;  kerkrentmeester  
Elly Vreenegoor; ouderling-kerkrentmeester          
      kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl    
Jan Bekker; diaken,  06 10 19 48 95 
        diaconie@pkn-ravenstein.nl 
Corinne Verbraak; diaken,  06 13 06 19 31     
         kopij@pkn-ravenstein.nl 


